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Lied: Jezus komt, ben je bereid – Anja Schraal

Geliefde Jezus, Uw hart is wijd geopend, Uw liefde straalt in deze ruimte en daarom vragen

wij U om Uw woord uit Uw hart. Zonder U, lieve Vader, zijn wij niets, alleen door U en met U

kunnen wij zinvol leven op deze aarde.. Alleen met U willen wij zijn, U moet ons leven zijn,

onze liefde, ons een en alles. En dus laat U ons in deze kring Uw liefde zien, laat U ons een

stuk hemel zien. Zoals we het ons dromen en wensen – het is toch ons verlangen om een

leven te leiden in de overeenstemming met Uw liefde, zonder onechtheid en leugen, er voor

elkaar te zijn met U als middelpunt – dat is de hemel.

Jezus: En zo spreek Ik tot jullie, Mijn kinderen; deze woorden die uit Mijn hart vloeien leg Ik

ook in jullie harten. Een lichtstraal uit Mijn hart verbindt jullie harten met Mij en jullie harten

onderling, zodat deze ruimte gehuld is in een zee van licht en liefde, want Ik ben het licht en

de liefde. En zo is de hemel opengegaan, ook voor de hemelbewoners die hier nu naar Mijn

woord luisteren. Die heel goed inkijk hebben in jullie leven, in jullie die hier strijden en

worstelen, om datgene te verwezenlijken wat Ik in jullie gelegd heb vanaf het allereerste begin

van de tijd.

En zo zijn jullie in deze tijd gegaan, hebben het avontuur van het leven op aarde op je

genomen, om hier het zuivere kindschap van God te bereiken en om hier de dienst te

beginnen in deze eind-tijd, die nu de laatste fase ingaat. Zo zijn jullie geroepen om een deel –

zoals jullie dat vandaag al met elkaar hebben besproken – van Mijn lichaam te vormen,

allemaal volgens de geaardheid van jullie ziel, en de geaardheid van jullie hart. En wat

doorslaggevend is: alles volgens jullie overgave, jullie vertrouwen in Mijn leiding, in Mijn liefde.

Ja, de strijd woedt geweldig in de wereld en ook in jullie, Mijn kinderen, jullie weten, toen Ik

eens deze schepping in het leven riep, en eens een deel van Mijn geesten Mij verliet om hun

eigen wegen te gaan, toen woedde ook in Mij een geweldige strijd. Mijn heiligheid en Mijn

gerechtigheid wilden het niet toestaan dat er afvalligen van Mijn hart zijn. Maar een deel van

Mij sprak: Laten Wij deze toch laten uittrekken in de vrijheid, opdat ze eens weer zullen

terugkeren in de vrijheid van hun liefde. En zo besloot Ik hen te laten gaan – de liefde

behaalde de overwinning in Mij.

En als Mijn kinderen zijn jullie in deze goddelijkheid en hebben Mijn eigenschappen in jullie:

Deze gerechtigheid, de aanspraak op volkomenheid enerzijds – en dit aspect van de liefde en

barmhartigheid anderzijds. En zo woedt in jullie de strijd tussen deze beide polen, en zoals

het eens in Mij gebeurde dat de liefde de overwinning behaalde, zo moet ook in jullie de liefde

de overwinning behalen. De overwinning over jullie aanspraak op gerechtigheid, over jullie

eigenzinnigheid, over jullie eigen ‘heiligheid’, die ook in jullie aanwezig is, omdat jullie Mijn

kinderen zijn.

Jullie gaan dus een overeenkomstige weg, jullie maken een overeenkomstig proces door, dat



Ik eens ook doormaakte, toen Ik deze schepping in het leven riep. En zoals ook jullie nu een

schepping in het leven roepen – in jullie, waarin ook de liefde de overwinning moet behalen.

En nog eenmaal was er een grote strijd in Mij, toen Ik Mens werd op deze aarde en Ik nog

eens deze overwinning moest behalen, om Mij te vernederigen en te verdeemoedigen in Mijn

heiligheid en gerechtigheid, in Mijn zelfgerechtigheid als God – om als Vader van Mijn

kinderen deze heiligheid en deze gerechtigheid onder het voetenbankje van de deemoed te

plaatsen.

En zo zijn jullie hier nu ook aan het kruis van de materie geslagen en in deze kruisiging van

jullie zielen moeten ook jullie de overwinning behalen, door in de barmhartigheid van Mijn

liefde alles op je te nemen wat Ik jullie aanbied, wat de wereld jullie aandoet, om dan samen

met Mij op te staan uit dit graf waarin de wereld jullie gelegd heeft. En deze opstanding, Mijn

kinderen, is een blijvende voor de eeuwigheid; deze opstanding betekent voor jullie

thuiskomst en terugkeer in het vaderhuis. Deze opstanding is het eeuwige leven samen met

Mij in de eenheid van de liefde van de hemelbewoners. Dit heb Ik voor jullie bereid in

eeuwigheid.

Ik zeg jullie dit om jullie opnieuw dit uitzicht te geven waar het eigenlijk om gaat. Het leven op

deze aarde is wel een offergang. Dit leven vraagt een zeker vergeten van jezelf, het vraagt

het toevertrouwen van jullie aardse behoeften aan Mij, opdat Ik jullie leven over kan nemen.

Opdat Ik in jullie zielen kan opstaan en levend worden en jullie daardoor levend worden in Mij.

En dit is maar een korte tijd in vergelijking met datgene wat voordien was en met wat daarna

komt. Een puntje op een lijn van de oneindigheid, en dit ene punt waarop jullie nu staan, dat

kunnen jullie toch aan Mij geven. En dit ene punt bevat eeuwigheid, in dit moment van de

eeuwigheid, waarin jullie je nu bevinden, is alles aanwezig wat jullie nodig hebben om in Mijn

rijk binnen te gaan.

Dit zijn de eerste woorden voor vandaag. Mijn zegen rust op jullie. Jullie engelen verheugen

zich, ze zijn bij jullie en hebben deel aan deze kring, aan deze gemeenschap.

Stilte

Neem dan in deze stilte van jullie hart Mijn woord waar, de impulsen die Ik in jullie harten leg.

De liefde die in je opstijgt, die jullie nu vervult, Mijn aanwezigheid in jullie, die jullie nu in je

kunnen voelen en gewaar worden – de kracht van gewaarworden in de liefde die Ik jullie geef.

Deze liefdemacht bevat de overgave, de barmhartigheid, het geduld … alles was jullie nodig

hebben voor dit leven heb Ik in jullie gelegd. In jullie is alles aanwezig, het gaat er alleen om

het in de liefde tot Mij te wekken door jullie hart te openen. Dan stroomt uit jullie binnenste

dit licht van de liefde, deze vrijheid in Mij, en jullie gedachten worden in dit liefdelicht

meebetrokken, het verstand onderwerpt zich aan de liefde en er ontstaat een eenheid in jullie

met Mij.

Lieve Vader, dank u voor deze eerste woorden, dat U vandaag bij ons bent, dat wij in deze



genade mogen staan, dat U ons verenigt en ons een stuk hemel laat zien. Het perspectief dat

op ons wacht als wij eens binnen mogen gaan in Uw rijk. En zo vragen wij U ook of U bij onze

gesprekken de impulsen in ons hart wilt leggen, dat U ons de verbinding van onze harten

geeft in de gesprekken die wij mogen voeren in Uw geest van liefde.

Lied: Jesus, höchster Name

Mijn kinderen, Ik heb ook dit land mee betrokken in Mijn verlossingswerk. Maar waar Ik ook

maar kijk in dit land, zie Ik goddeloosheid, zie Ik wereld en verderf, Ik zie zonde. Het is een

duister land geworden, dit Nederland.

En het is zo dat Ik enkelen in dit land gewekt heb opdat ze de lichtpunten in deze duisternis

zullen zijn. Zo zijn jullie een deel van Mijn verlossingswerk, jullie zijn de lichten in de nacht

van de wereld in dit land. En zo is het helaas nodig dat er een verdeemoediging over dit land

moet plaatsvinden, zoals over zoveel andere landen, waar de mensen Mij ook hebben

vergeten, Mij verloochenen en alleen nog maar leven voor hun lust, voor hun eigenzinnigheid,

voor hun verliefd zijn op zichzelf.

Maar jullie, Mijn lieve kinderen, die Ik gewekt heb om Mij te dienen, in jullie is de bereidheid

aanwezig om voor Mij licht te zijn in deze duisternis van de wereld. Ja, Ik zie heel grote

hunkering in jullie harten, een macht heeft zich in jullie gemanifesteerd, een goddelijke macht

die er alleen op wacht vrijgemaakt te worden. Zoals altijd zeg Ik: door de liefde tot Mij.

In jullie kleine kringen, in jullie omgeving vorm Ik jullie tot arbeiders in Mijn wijngaard. In het

kleine moeten jullie eerst leren wat het betekent een kind van God te zijn; in de omgang met

de medemensen in het dagelijks leven, in jullie beroep, in je huwelijk. En dan zullen jullie zien

dat dit licht in jullie en de liefde in jullie steeds groter wordt, in deze overgave en ook in de

deemoed van het inzicht dat jullie zonder Mij niets kunnen en alleen met Mij en door Mij in

staat zijn je dienst te verrichten. Dan gaat jullie wilskracht en jullie verlangen zich verenigen

met Mijn wilskracht en liefde en wordt het een eenheid. En dan zal Ik jullie ook over iets

groters zetten, zal Ik mensen naar jullie toe leiden, vertwijfelde mensen, eenzame mensen, die

geen kant meer uit kunnen.

Die zullen een verlangen in zich bemerken naar een God die hen helpen kan in hun nood. En

dan zijn jullie er voor hen om hen te vertellen over Mij, de goede God, die alleen toelaat wat

de mensen zelf hebben aangericht in hun boosheid en hun verkeerdheid. En dat Ik klaar sta

voor allen die dan in nood zijn, om Mijn hart ook voor hen te openen – zolang er nog tijd is.

Dat is dan jullie taak, Mijn kinderen. Nu en dan leid Ik mensen nu al naar jullie toe, aan wie

jullie een beetje over Mij kunnen vertellen, impulsen en aansporing kunnen geven. En elk

apart mensenkind telt voor Mij alsof jullie een heel volk naar Mij toe leiden, daarin is geen

verschil voor Mij. Want Ik heb elk individueel mensenkind even lief zoals Ik de hele schepping

liefheb. En zo kunnen jullie je voorstellen hoezeer Ik ieder van jullie liefheb en dat Ik hele

werelden verlaat als een kind Mij binnenlaat in zijn ziel, in zijn hart. Dat ben Ik, God van



eeuwigheid, Vader van Mijn kinderen – een en al liefde.

Ik word zelf geregeerd door liefde. En als jullie inkijk konden hebben in Mijn binnenste, Mijn

kinderen, dan zouden jullie een kwetsbare, zachtmoedige God zien … het binnenste van Mijn

hart is zo fijn en teer en liefdevol. Alleen naar buiten toe heb Ik een orde gesteld en een

wetmatigheid voor deze schepping – die ook uit Mijn liefde geboren is – in de wet van

oorzaak en gevolg. Dat brengt al het verlorene ook weer naar Mij terug, al zij het door eonen

en eeuwigheden. En toch is het zo dat eens alles weer zal binnengaan in Mijn rijk. De tijd

speelt daarbij geen rol, want het ‘einde’ is open en eeuwig.

Voor jullie, Mijn kinderen, sluit nu deze cirkel van jullie bestaan. Eens zijn jullie uitgegaan – de

tijd is niet af te meten – om deze weg te gaan door de tijden en eeuwigheden. Op

wondermooie werelden hebben jullie eens al geleefd om neer te dalen in deze dichtheid en

duisternis van de aardse materie. Niet jullie allemaal, maar toch hebben enkelen deze weg

gemaakt … en nu sluit de cirkel – Ik haal jullie naar huis. Ik ben erop uitgegaan om Mijn

verdwaalde schaapjes te verzamelen, de verloren zonen en dochters keren terug naar huis. Ik

heb een groot feest voorbereid, een wonderbaarlijk feest.

En daarom, als deze nood komen zal over dit land, dan moeten jullie gewapend zijn, dan

hebben jullie een vaste staat nodig, dan hebben jullie houvast nodig in Mij, dan moeten jullie je

bewust zijn van Mijn aanwezigheid. Want wat kan jullie in Mijn aanwezigheid gebeurten? In

Mijn aanwezigheid bestaat er geen dood, in Mijn aanwezigheid is er geborgenheid en

veiligheid.

En in dit proces van vorming, waarin Ik al mensen naar jullie toe leid, ligt natuurlijk niet alleen

het werk in Mijn wijngaard voor jullie, maar ook jullie eigen verlossing, die zich nu voltrekt. Het

gaat hand in hand, het is een eenheid: Heb God lief boven alles en je naasten als jezelf – de

twee geboden zijn eigenlijk één gebod en onscheidbaar met elkaar verbonden. Want jullie

kunnen je naasten alleen liefhebben als Ik in jullie de liefde ben. Amen, Mijn kinderen, Amen.

Lied: Massenet: Thaïs/Acte Deux: Meditation

Als God, de Almachtige, spreek Ik tot de wereld, als liefdevolle Vader spreek Ik tot Mijn

kinderen. Toen eens de wereld in zonde viel en Ik ten tijde van de aartsvaders, ten tijde van

Noach over de stad Hanoch en over de omgeving een groot ongeluk liet aanbreken, zoals

eens Sodom en Gomorra een zondepoel was en Ik het toeliet dat er grote nood over de

bevolking uitbrak, zo is het ook vandaag, Mijn kinderen, en toch is het zo – dat zeg Ik tegen

Mijn kinderen – dat Ik deze aardbol in een wolk van zegen heb gehuld, die onophoudelijk

stroomt.

Dit licht, deze omhulling van zegen die de aarde nu omhult, heb Ik bereid om alle mensen nog

eenmaal de mogelijkheid te geven om dit licht vast te pakken; opdat alle mensen in deze

scheiding van geesten, die nu plaatsvindt, de mogelijkheid hebben een andere weg in te slaan,

opdat de stem van het geweten – indien dat nog niet gedood is – dan aanslaat en de mensen



zich herkennen in hun verkeerdheid en verblinding.

En zo is deze aarde nu gehuld in een wolk van duisternis en tegelijk in Mijn wolk van zegen.

Beide moeten er zijn. Beide was ook destijds gegeven in de tijd van Hanoch, waarin Ik Mijn

engelen uitzond, die de mensen meedeelden dat er spoedig een groot ongeluk zou gebeuren.

Maar ze werden uitgelachen, ze werden verdreven en ze werden gedood.

En zo zal het ook nu zijn in de komende jaren, dat Ik Mijn engelen in het vlees zal uitzenden

om de mensen erop te wijzen dat er een groot ongeluk zal gebeuren. Maar wat zullen de

mensen doen? Mijn kinderen, jullie kunnen het vermoeden. Ook zij zullen bespot worden met

hun oude Christus, ze zullen uitgelachen en verdreven worden, ze zullen belasterd worden.

En de engelen die niet in het vlees zijn maar op het geweten van de mensen inwerken, ook

naar hen zal niet geluisterd worden. Zo zijn er al voortekenen van hoe het zal gaan. En toch

ligt het in Mijn goddelijke verantwoordelijkheid deze mogelijkheden te scheppen, opdat

achteraf niemand kan zeggen: “Ik heb het niet geweten. Ik kon niet anders.”

Daarom zal Ik Mijn genade en Mijn woord uitbreiden en uitzenden over deze aarde. Zoals ook

deze woorden die Ik hier nu in deze ruimte spreek, uitgaan in de wereld, een geestelijke

boodschap, die nu door de landen trekt en spreekt: Ik ben een God van liefde. Kom allen naar

Mij toe die vermoeid en beladen zijn. Ik ben bereid ook de grootste zondaar op te nemen.

Zoals gezegd, Mijn hart is wijd geopend. Maar tenslotte, Mijn kinderen, zal Ik het sluiten en de

mensen aan hun lot overlaten. Maar jullie zijn dan geborgen in Mijn hart. Streef daar naar – en

weet: Voordat jullie naar deze aarde gegaan zijn, wisten jullie heel goed over deze tijd en wat

jullie te wachten staat.

Dit bewustzijn van jullie taak die jullie je voorgenomen hebben, kan zich in jullie openen – en

wat zal dit in jullie teweegbrengen? Deze opening van het verleden, van jullie voorexistentie?

Het zal jullie een nieuwe zekerheid, een veiligheid geven, een nieuw

verantwoordelijkheidsbewustzijn voor jullie leven op aarde zal in jullie ontstaan. Jullie zullen je

taak gewaarworden, en dan zal er geen houden meer aan zijn, geen twijfels meer, maar jullie

zullen met een aan God gelijke zekerheid kunnen werken, met deze talenten, met goddelijke

macht.

Nu denken jullie: “Maar dat is nog ver weg, ik kan het niet zien. Er moet nog een grote

verandering in mij plaatsvinden.”Ja, dat is zo, en toch, Mijn kinderen, jullie bereidheid, jullie

ernstige wil is vaak al voldoende dat Ik wonderen aan de ziel werk, zoals Ik dat eens bij Mijn

apostelen deed, die ook samen zaten zoals jullie hier in deze kring, en spraken over Mij – en

toen kwam Mijn Geest over hen … onverwachts, en zo waren zij zich plotseling bewust van

wie ze zijn en wat hun taak is. Niet hun verstand, maar het hart werd vervuld met Mijn Geest.

Van daaruit straalde deze Geest eerst in het verstand en doordrong de ziel geheel en al.

Daarom, Mijn kinderen, geloof ook in wonderen, geloof in Mijn goddelijke macht. Jullie

bereidheid, jullie vertrouwen en jullie overgave maken het voor Mij mogelijk dat Ik jullie



verheerlijk in Mij. Dat moeten jullie geloven, daaraan mogen jullie niet twijfelen, anders kan Ik

het niet doen.

Stilte

Jullie zijn Godskinderen. Bedenk wat dat betekent. Amen.

Lied: Thank You – Jesus Army

Mijn kinderen, nu spreekt jullie oervader Adam tot jullie. “Ik was geschapen als de eerste

mens van deze aarde. Ik was niet alleen mens, ik was ook van de satanische geest

doordrongen om hem de verlossing te geven als mens, en de mogelijkheid zijn val in het vlees

van deze aarde weer goed te maken. Maar ik als mens viel ten prooi aan deze

satanisch-geestelijke macht in mij, en zo vestigde ik een menselijk geslacht dat ertoe

gedoemd was en is om in zonde te leven – en de zonde macht had over de mensen … grote

macht. Maar in zekere zin was dit ook een noodzaak om de vrijheid van de liefde te

waarborgen in alle tijd en eeuwigheid.

Mijn ziel werd toen bevrijd van deze satanische macht, ik mocht mens worden zoals jullie, en

de satanische geest kreeg zijn vrijheid terug, werd aan mij ontnomen. Zo heb ik als mens ook

gezworven over deze aarde, net als jullie, om tenslotte teruggeroepen te worden van deze

aarde, als teken dat al mijn kinderen ook deze weg moeten gaan – de dood van het vlees en

de strijd tegen de zonde.

Door deze hele tijd, die de mensheid in zonde geleefd heeft, heb ik veel meegeleden. Hoewel

ik als mens Gods barmhartigheid en liefde ervaren mocht en vrij werd van elke last, ben ik

toch meegegaan met al degenen die uit mij zijn ontstaan. En nu, in deze tijd nu, hier, ben ook

ik op een punt aangekomen dat mij grote vreugde bereidt, omdat nu in zekere zin een einde

aan mijn dwaling komt en ook voor mij een cirkel sluit – de cirkel van de zonde, die op zal

gaan in Gods liefde en barmhartigheid, en deze laatste steen van mijn hart genomen wordt –

en ook van mijn Eva, wij zijn immers één – en ik nu met toestemming van onze hemelse

Vader deze woorden van mij aan jullie te kennen mag geven, om jullie dit mee te delen, dat

ook ik grote liefde voor mijn kinderen heb.

Als stamhouder van alle mensen heb ik een grote last gedragen, waar ik nu vrij van word. Het

is mij een behoefte dit mee te delen aan hen die nu in deze strijd staan, die ook mij op een

bepaalde manier bevrijdt.”

Jezus spreekt: Deze woorden wilde Ik jullie laten toekomen, opdat jullie zien welk aandeel, te

beginnen bij Adam tot aan vandaag alle hemelbewoners, al Mijn apostelen en leerlingen

hebben aan deze weg van jullie, dat zij jullie begeleiden, dat ze met jullie koortsachtig

verlangen, dat ze hun liefde laten instralen in jullie leven en harten. Jullie zijn niet alleen, jullie

zijn steeds omgeven en omringd door hemelbewoners, door engelen die jullie bijstaan, door

jullie verwanten die niet in het vlees zijn gegaan en die jullie bijstaan, voorbede doen voor



jullie, jullie impulsen geven, jullie gedachten met licht vervullen, jullie duwtjes geven om dit of

dat misschien beter te doen. Deze macht is hen gegeven, maar hun impulsen naar jullie

komen natuurlijk uit Mijn hart, want zij zijn immers al een deel van Mijn hart geworden.

En zo is het één groot hart dat jullie begeleidt, één liefde. Blijf daarom standvastig, blijf in

vertrouwen, weet van jullie begeleiding en van jullie bescherming. Weet dat jullie geestelijke

wezens zijn die een lichaam hebben aangenomen voor een korte tijd om Mij te dienen. Amen.

Lied: Jezus is overwinnaar - Arno Krumm

’s Middags leest Johannes het woord voor dat hij 14 april van Jezus kreeg:

Voor jullie mensen is het moment aangebroken waarop velen van jullie wachtten. Waarvan

velen de laatste 2000 jaar zeiden dat hij komt aan het eind van de dagen, De vraag is niet:

Wanneer is het zover? Want het is al zover. De vraag is: Ben je bereidt?

Bereid zijn betekent helemaal tegen Mijn hart aanleunen, want de wereldoorlog is

aangebroken. Zoals Ik heel vaak heb beloofd, zal de Mijnen niets overkomen, maar wee hen

die Mij verloochenen en tegen Mijn liefde handelen. Wandel in het licht, ook als de hel nu

losbreekt. Niet de duisternis is het probleem, maar hoe je daar doorheen loopt. Laat Mij aan

je zijde gaan, dan zul je zien hoe te midden van de chaos Mijn vrede je vervult.

Jouw persoonlijke taak gaat nu vorm aannemen. Amen.

Lied: Een Paas Halleluja – Cassandra Star & haar zus Callahan.

Geliefde Jezus, als het Uw wil is om ons nog een woord te geven, zijn wij bereid het te

ontvangen. U ziet dat onze harten wijd geopend zijn, vol verlangen dat U binnenkomt, dat U

tot ons spreekt.

Lieve Vader, wij verlangen zo erg naar Uw liefde, naar Uw aanwezigheid. U bent onze hoop,

ons vast vertrouwen. U bent onze geborgenheid, U bent ons tehuis. Met U en in U willen wij

leven, liever nu al. En vervul daarom onze zielen steeds meer met Uw liefde, lieve Vader. Laat

ons beseffen welke een liefdevolle Vadergod U bent, die niets vuriger wenst dan bij Zijn

kinderen te zijn.

En zo is het, Mijn kinderen, deze wens die in jullie harten opbloeit, dat is ook Mijn wens en

Mijn verlangen, zoals Ik vandaag op deze dag van genade en vreugde al benadrukt heb. In Mijn

hart is veel plaats en in jullie harten heb Ik ook een grote ruimte geschapen, een open ruimte,

een ruimte zonder muren, die Goddelijks in eeuwigheid van bevatten.

Ja, aan jullie inzicht, jullie wijsheid en jullie liefde zal nooit een eind komen in Mij, omdat Ik

een oneindige God ben. En zo zullen jullie aan Mijn hand en in Mijn hart binnengaan in deze

oneindigheid van de liefde. Volle vreugde en gelukzaligheid, die nooit door een aards woord

kan worden aangeduid, die niet uit te spreken is, heb Ik bereid voor hen die Mij liefhebben.



Er volgen persoonlijke woorden.

Slotwoord van onze hemelse Vader:

Geborgenheid is een belangrijk woord voor Mijn kinderen. Wat betekent geborgenheid in God?

Geborgenheid in God kent geen angst en geen vrees. Geborgenheid in God is een veiligheid,

een goddelijke zekerheid. Geborgenheid in God betekent van liefde vervuld te zijn – geen

angst te hebben gewond of gekwetst te worden, want deze liefde verandert alles en is bereid

zich op te offeren, bereid de weg van het offer te gaan, waarin de macht van de verandering

woont. Want als een mens jullie kwetst, Mijn kinderen, en jullie die energie in liefde opnemen,

veranderen jullie de mens die jullie met deze energie aanraakt. En zo zijn jullie machtig

doordat jullie vergeven en bereid zijn om niet terug te slaan, jullie geen wraak willen nemen

op de mensen die jullie onrecht aandoen, maar altijd in de liefde blijven. Zoals Ik het eens

deed, en deze machtige liefde van de vergeving ben Ik immers weer in jullie.

En als jullie vergeven en bereid zijn offers te brengen, dan word Ik levend in jullie, dan sta Ik

in jullie op en dan zien jullie deze macht van de liefde in jullie. Amen.

Lieve hemels Vader, dank U voor deze woorden, het betekent zoveel voor ons dat U tot ons

spreekt, ook individueel, opdat wij Uw toegenegenheid zien, opdat wij zien dat U elk van ons

begeleidt, dat U altijd bij ons bent en ons leidt, dat U Uw plan met ons wilt verwezenlijken –

en wat wij voor U betekenen en hoe zeer U ons liefhebt.

Lied: Abwun “Onze Vader” – Antje Nagula


