
Feierstunde in Haaksbergen op 18 mei 2024.

Lied: Jezus komt, ben je bereid – Anja Schraal

https://www.youtube.com/watch?v=0SzUFDeWhP0

Voorstellingsronde

Lied: Massenet: Thaïs/Acte Deux: Meditation

https://www.youtube.com/watch?v=LStXrZGNSKM

Jezus spreekt: Mijn vrede zij met jullie. Ik heb jullie verlangen gezien en nu leg Ik Mijn liefde in

het verlangen van jullie hart om jullie te vervullen met Mijn Geest, met Mijzelf. Het woord dat Ik

tot jullie spreek ben Ik Zelf, en als het zaad van dit woord leg Ik Mij in jullie hart, opdat jullie

dat begieten met de liefde tot Mij en met de liefde tot jullie medemensen, opdat dat woord

levend zal worden in jullie en dus in Mij.

Jullie zijn ervoor geschapen dat Ik in jullie zal opstaan, zodat jullie ware kinderen van God

worden, volledig vervuld met Mijn Geest, met Mijn Goddelijkheid. Dit heb Ik voor Mijn kinderen

bereid en het is Mijn verlangen om dit te verwezenlijken. Zo stel Ik heel Mijn goddelijke macht

in het werk dat het gebeurt. En dat is ook de reden waarom Ik jullie hier vandaag heb

samengebracht om jullie te verenigen in deze liefde tot Mij, om jullie te doordringen met

oprechtheid en levendigheid uit Mij.

De wonderbaarlijke gemeenschap die zich hier door Mijn leiding gevormd heeft, straalt uit in de

wereld; deze lichtkring, dit eiland van licht heeft een grote uitwerking op de hele aarde. Want

waar Ik ben en waar Ik samenbreng, ontstaat een bron van licht en liefde, voortvloeiend en

uitstromend naar de wereld, de zielen van de mensen doordringend, maar niet om het

dwangmatig vast te grijpen, maar in de vrijheid van de wil.

Zo loop Ik in het licht en in de liefde over deze aarde, opdat aan alle mensen de mogelijkheid

gegeven wordt deze liefde vast te grijpen, om dit licht in zich te verwezenlijken, Mijn woord

levend te maken, want dat is de straal van de verlossing uit Mijn hart voor alle mensen.

Verheug je daarom, Mijn kinderen, om vandaag hier in deze kring te zijn.

Samuel: In de geestelijke wereld is dit huis nu verdwenen; wij bevinden ons als zielen in een

wondermooi landschap. Achter ieder van ons staat de beschermengel en achter deze

beschermengelen staat een oneindig aantal van licht vervulde wezens, die deel hebben aan

deze bijeenkomst en hun licht straalt hier naar binnen. In het midden van deze ‘ruimte’ staat

Jezus Christus en de stralen van al deze hemelbewoners ontmoeten elkaar in het hart van

Jezus en stralen van daaruit weer terug. En dat is het licht dat deze wereld nu omhult, is deze

wolk van liefde.

Jezus zegt: Ja, Mijn kinderen, zo is het. Jullie zielen bevinden zich eigenlijk niet op deze aarde

en jullie hebben soms dat gevoel ook, hebben dat vaak gehad, dat jullie hier niet horen, dat

jullie geen deel van deze wereld zijn. En zo is het ook: jullie zijn geen deel van deze wereld – en

toch zijn jullie naar deze wereld gegaan om Mij te dienen.

Jullie hebben dit avontuur op je genomen en ook het gevaar om een bepaalde tijd verloren te

gaan, te verdwalen in het labyrint van deze wereld.

Deze mogelijkheid is altijd aanwezig, Jullie weten het, de vrije wil moet er steeds zijn. En toch

– jullie horen en zien het – jullie hebben Mij gevonden in deze duisternis.

https://www.youtube.com/watch?v=0SzUFDeWhP0
https://www.youtube.com/watch?v=LStXrZGNSKM


Ik heb jullie geleid, Ik heb jullie getrokken, Ik heb mensen naar jullie toe geleid die jullie over Mij

vertelden, hetzij in gesproken woord, hetzij in geschreven woord. Mijn engelen hebben op jullie

ingewerkt, in jullie geweten, in jullie zielen. Ze hebben hun licht steeds meer laten

binnenstralen om jullie de mogelijkheid te geven in dit licht Mij te herkennen, verlangen naar Mij

op te wekken, liefde tot Mij.

Dat hebben jullie gedaan en jullie doen het, en dat is de enige weg naar de verlossing. De liefde

tot Mij en van daaruit tot jullie medemensen is de deur naar de vrijheid voor jullie, is de deur

naar de geborgenheid van Mijn liefde. En toch is het ook zo, Mijn geliefden, dat jullie nog voor

een groot deel in bepaalde gebondenheden aan de wereld gevangen zijn en dat er nog veel

verlossing nodig is, opdat Ik jullie in overeenstemming met de mogelijkheden van jullie ziel en

geest kan vervullen, opdat jullie in kunnen gaan in de geestelijke wedergeboorte, in de

gedeeltelijke geestelijke wedergeboorte, opdat de talenten die Ik in jullie gelegd heb, zich in en

uit jullie openbaren.

Daarom zeg Ik: Het is nodig om je nog meer van deze wereld terug te trekken, het wereldse

nog meer los te laten, Mij nog meer ruimte in jullie ziel te geven, want Ik heb die ruimte in jullie

nodig. Ik heb de vrijheid in jullie nodig om in en door jullie te kunnen werken. Mijn liefde heeft

ruimte nodig, niet een kleine ruimte die jullie Mij geven, want dat is een gevangenschap van de

liefde in jullie ziel; Mijn liefde heeft het vrije landschap van jullie zielenwereld nodig.

En zo is dit jaar ook een jaar van de beslissing – voor de wereld of voor Mij.

Geven jullie je helemaal aan Mij of geven jullie Mij maar een klein deel van jezelf. Mijn kinderen,

een klein deel is niet voldoende. In deze tijd is veel meer nodig, want jullie weten: De scheiding

van de geesten is in volle gang, de kloof tussen goed en kwaad wordt steeds wijder, en wie

zich midden in deze kloof bevindt, wordt heen en weer getrokken omdat hij twee heren wil

dienen – en dient zichzelf zo ten dode.

Daarom is er een volkomen duidelijke beslissing voor Mij nodig en een onverstoorbaarheid in

het geestelijke. Bedenk wat dat betekent, het is een beslissing over leven en dood.

Deze indringende woorden zijn nodig, Mijn kinderen, want jullie zijn wel wakker geworden, maar

zijn nog slaapdronken, en dan sluiten jullie de ogen weer en openen ze weer en sluiten ze weer

en is er geen blijvende ontwaking. De blijvende ontwaking kan Ik alleen in jullie leggen als jullie

Mij je leven helemaal geven en de deur van de wereld achter je dicht doen.

Niet dat jullie je opgaven niet meer vervullen, de aardse opgaven: beroep, gezin, overheid – er

is veel te doen in de wereld, maar neem Mij daarin mee, laten we het samen doen, dan is het

goed. Vertrouw jullie wereldse situatie aan Mij toe, je gezin, je huis, je beroep – geef het aan

Mij, Ik leid jullie. Ik open deuren en sluit deuren, steeds overeenkomstig het vertrouwen van

Mijn kind.

En wanneer jullie eenmaal in het vertrouwen leven dat Ik alles voor jullie ben en alles voor jullie

doe, dan wordt de ziel ruim, dan wordt er iets opgelost in jullie, een bevrijding die niet met

woorden te beschrijven is, een vrijheid in de geest waar de ziel zich dan in bevindt. Dan volgt

er een vereniging met Mij, iets wonderbaarlijks, een eenheid in de liefde, vrij van angst en dood,

vrij van zorgen en nood.

Dan, Mijn kinderen, is alles goed. Ook al zou de wereld ten onder gaan, dan zijn jullie in Mij

geborgen. Dan kunnen jullie de dood met Mijn ogen bekijken en beseffen jullie dat alles altijd

goed is wanneer jullie bij Mij zijn. En dat de dood voor jullie de verlossing uit de materie



betekent, om eindelijk binnen te kunnen gaan in de geestelijke wereld zonder deze materiële

last.

Zo zegen Ik jullie gesprekken, Ik zegen jullie woorden, jullie gedachten, jullie gevoelens.

Deze dag is een dag van zegen en van liefde voor jullie en ook voor Mij, want er is grote

vreugde in Mijn hart wanneer Mijn kinderen Mij omringen. Zoals een aardse vader en een

aardse moeder vol hartelijke vreugde zijn als hun kindertjes zich om hen heen scharen en

roepen: “moeder, vader, wij houden van jullie!”, zo is het ook bij Mij. Deze vreugde straalt heen

en weer, van Mijn hart naar jullie hart.

En zo zijn dit dan de eerste woorden voor deze dag. Mijn hele liefde is bij jullie, Mijn hart is wijd

geopend. Openen ook jullie je hart wijd, opdat we één hart zijn op deze dag en verder daarna in

eeuwigheid. Amen.

Lied: Meine Zeit steht in Deinen Händen – (Mijn tijd is in Uw handen)

https://www.youtube.com/watch?v=kYAYQIEybfA

Geliefde hemelse Vader, U hebt gezegd dat wij allen die ons ter harte gaan, bij U mogen

brengen en hen in Uw hart leggen, om het even welke nood er is, zij het van God verwijderd

zijn of een ziekte, zelfmoord of iets anders … U weet immers van de bestaande nood van elk

van Uw kinderen. En daarom noemen wij U nu hun namen, opdat U, die met een open hart vol

liefde en barmhartigheid in ons midden staat, hen aanneemt en opneemt.

(De broeders en zusters noemen nu de namen van hen die hen ter harte gaan)

Jezus zegt: Jullie weten dat Ik een God van barmhartigheid ben en dat Mijn barmhartigheid

altijd en overal werkzaam is en dat men Mij niet tot meer barmhartigheid kan bewegen. En

toch, Mijn kinderen, is het zo dat Ik Mijn barmhartigheid met jullie wil delen. Ik zou willen dat

jullie in je verlangen naar liefde, naar naastenliefde, je verbinden met Mijn barmhartigheid en wij

samen het verlossingswerk voor deze mensen volbrengen. Want met hun namen hebben jullie

Mij ook hun zielen aangereikt en die zijn nu aangeraakt door Mijn hart. Ik heb hen in de wieg

van de liefde gelegd.

Jullie weten ook dat de wil van de mens vrij is en toch heb Ik de macht om in te werken op de

gedachtenwereld – altijd de vrijheid van de mens handhavend en toch impulsen te geven

doordat Ik Mijn engelen uitzend en zij de mensen die in nood zijn aanraken, hetzij hier of aan

gene zijde. Maar ook dat ze nood krijgen, want Ik zie ver naar binnen in het bestaan van een

mens. Het gaat er in alles om dat ze de hoogst mogelijke gelukzaligheid in eeuwigheid bereiken.

En dan is het vaak nodig dat er in hen een louteringsproces op deze aarde plaatsvindt. Om dat

mogelijk te maken laat Ik een en ander toe.

Ik zie het einddoel en het resultaat van het menselijk bestaan, jullie zien alleen de momentele

nood. Vertrouw daarom dat alles goed is, ook als gezien met aardse ogen het er vaak anders

uit ziet. Ik neem de mensen die jullie Mij nu genoemd hebben, aan in Mijn liefde, maar behandel

hen toch zo dat ze hun bestemming bereiken.

En toch heb Ik het zo ingericht dat jullie voorbede bewerkt dat er een extra deur voor de

noodlijdenden opengaat en Ik op grond daarvan voor een bepaalde tijd inwerk op de sferen van

deze mensen, hoewel ze niet zelf de deur naar Mij geopend hebben. Besef dus dat jullie als

kinderen van God goddelijke gebedsmacht hebben en jullie bidden moeten voor hen die Ik aan

jullie aanbied, voor wie Ik de impulsen als meegevoel in je hart leg. Ik heb jullie als kinderen van

God in een speciale sfeer geplaatst waarin Mijn Geest werkt, die jullie gebeden vervult met

https://www.youtube.com/watch?v=kYAYQIEybfA


Mijn macht.

Geloof het en weet dat het zo is.

Ook als er niet meteen iets verandert, zijn het toch de zaden van Mijn liefde die in de lijdende

ziel gelegd worden. Jullie hebben gehoord van een liefhebbende moeder die haar leven lang

voor haar verloren kind bidt en ze geeft het niet op en vertrouwt Mij dagelijks het leven van

haar kind toe. En dit gebed gedurende vele jaren heeft bewerkstelligd dat dit kind de weg naar

Mij vindt. Geef daarom niet op, blijf in gebed … ook voor deze wereld.

Want deze wereld is gehuld in een wolk van duisternis en in deze straling van de techniek, die

veel mensen erg aangrijpt; vooral Mijn kinderen, omdat ze een bepaalde opening in de ziel in

zich hebben en daardoor deze straling, deze onbekende frequenties voor de ziel, in hen

binnendringen en ziekte veroorzaken. Vraag Mij: Lieve Vader, houd deze straling bij mij weg,

sluit mijn sfeer voor deze frequenties die mij ziek maken, die mij uit de slaap houden, die mijn

gedachtenwereld verwarren. En dan doe Ik dat.

Mijn kinderen, zoveel theoretische uitgangspunten, zoveel mogelijkheden om de gedachten met

duizenden wereldse gebeurtenissen en omstandigheden van deze wereld te verbinden en zich

daardoor in theoretische gevangenschap te zetten; zoveel waren er nog nooit. Door de overal

aanwezige media, door de vloed van zoveel berichten, door de amusementsmogelijkheden in

woord en beeld is er een wirwar in jullie gedachtenwereld ontstaan en jullie komen vaak niet

meer in de innerlijke rust, komen niet meer in de vrijheid van gedachten om je met Mij te

verbinden.

Daarom zeg Ik: Blijf ver van deze informatiebronnen en aards amusement, verwijder je uit de

mediawereld opdat jullie bewustzijn tot rust komt. Alleen dan kan Ik jullie Mijn vrede geven. Als

jullie ziel vervuld is van deze wereldse energieën heb Ik geen ruimte in jullie.

Zoals het eens bij Elia was in zijn grot – wat in zijn ziel betekent -, toen hij op Mij wachtte en

Mij zocht in het onweer, in het vuur, in het beven van de aarde en Ik daarin niet was, en hij Mij

pas herkende in het zachte waaien van de lucht – dat wil zeggen van de Geest – toen heeft hij

de tederheid van Mijn liefde gevoeld. Zo loop Ik ook vandaag over deze wereld, in deze

zachtmoedigheid en tederheid van Mijn liefde en niet in het razen van de wereld, niet in het

lawaai van de wereld en in het lawaai van jullie zielen. Heel zacht raak Ik jullie harten aan,

streel Ik jullie zielen, zoals een moeder doet met haar kind – dat ben Ik voor jullie, dat zijn jullie

voor Mij.

Neem nu in deze stilte Mijn liefde waar, die jullie nu aanraakt, waarin jullie beseffen wat Ik voor

jullie beteken, wat jullie voor Mij betekenen. Ik strijd voor jullie in deze wereld, Ik heb voor jullie

gestreden in deze wereld en heb Mijn leven voor jullie gegeven, opdat jullie vrij worden van

zonde. Besef die liefde die in dit offer rust en werkt. Aanvaard zo deze woorden – diep naar

binnen in jullie ziel straalt Mijn licht en geeft jullie de vrede die de wereld niet kent. Amen.

Lied: Thank You - Jesus Army

https://www.youtube.com/watch?v=zgnJtSR7giE&amp;list=PLF-o8KCGbX8IymTS3-

9Nq8kaAjNu5pgn5&amp;index=15

Geestelijke uitwisseling – vragen en antwoorden

Sanctus aus Cäcilienmesse von Charles Gounod -

https://www.youtube.com/watch?v=2gwJUZJF_Vo

https://www.youtube.com/watch?v=2gwJUZJF_Vo


Mijn kinderen, Ik ben nog steeds bij jullie om jullie blijk te geven van Mijn liefde, om jullie de

geest te schenken die in jullie hart woont en die Ik nu van buitenaf aanraak door het woord en

van binnenuit in beweging breng. De dag van morgen, die jullie Pinksteren noemen, is de dag

waarop Mijn apostelen met Mijn geest overstroomd werden, met de Heilige Geest van liefde.

Hoe was het toen? Ze zaten samen in een kring zoals jullie, wisselden van gedachten over Mijn

Persoon, over Mijn kruisiging, over Mijn opstanding, over Mijn liefde en Mijn barmhartigheid. Ze

waren voorbereid. Ze waren drie jaar bij Mij in de leer geweest, Ik heb hun zielen toebereid. En

op die dag waarop de vlam van liefde al geweldig oplaaide in hun hart, opende Ik de dam die

geest en ziel scheidt, en licht stroomde uit hun harten en doordrong hun zielen met Mijn

Geest, met Mijzelf.

Dat was een wonderbaarlijke ervaring. De geestelijke wedergeboorte, de ingeboorte in Mijn

Geest … blijvend … het bewustzijn van onvergankelijkheid en onsterfelijkheid viel hen ten deel

en ze wisten nu wie ze werkelijk waren. Ze herkenden hun opgaven diep in zich, en dit was het

begin van hun uitzending in de wereld en het begrip voor hun goddelijke plan over het aardse

bestaan heen tot in de eeuwigheid.

Mijn kinderen, zo is het ook vandaag. Ik voed apostelen en leerlingen voor Mij op, verdeeld over

deze hele aarde, Ik maak hen klaar – Ik maak jullie klaar opdat ook jullie in deze staat van de

Geest komen, waarop Ik spoedig deze dam, die de geest in jullie hart tegenhoudt en scheidt

van jullie ziel – waarbij hij er al doorheen schijnt en werkt, dat is het verlangen in jullie naar

Mijn liefde – tot instorting zal brengen met behulp van de macht van de liefde in jullie hart,

opdat hij door jullie heen stroomt en jullie doordringt en jullie dan je opgave herkennen, jullie

geestelijke identiteit.

En dan komt het erop aan, Mijn kinderen, in hoeverre jullie je laten toebereiden, in hoeverre

jullie bereid zijn deze wereld te verlaten op zielsgebied. Niet in de materie, daar hebben jullie je

opgave. Maar op zielsgebied is het nodig, opdat de ziel vrij wordt en Ik ruimte kan innemen als

voorbereiding voor jullie ingeboorte in de geest. Dat Ik de woonkamer veeg, dat Ik het

zielenhuis reinig van vuil en ongedierte, zodat de ruimte van jullie zielenhuis vrij is en Ik in jullie

kan wonen. Want Ik neem geen intrek in een huis vol drek, rommel en ongedierte; daarom is de

reiniging zo nodig die Ik jullie steeds weer aanbied en jullie wijs op wat nodig is.

En nu, op een dag als deze, is het zo dat deze dam waarover Ik spreek, iets van zijn dichtheid

verliest, dat hij dunner wordt en zwakker. En als zijn zwakheid de vereiste staat bereikt heeft,

zal hij als vanzelf instorten – en dat is dan jullie Pinksteren.

En zoals Ik al zo vaak zei, moeten jullie ook geloven dat dit mogelijk is en dat het gebeuren

kan. Jullie moeten levendigheid aan je geloof geven door het vertrouwen in Mijn woord en door

de daad van de liefde. Dit zijn de beide aspecten die jullie vergoddelijken en die datgene voor

jullie mogelijk maken wat Ik voor jullie bereid heb: Mijn plan van eeuwigheid dat Ik al vanaf het

begin in jullie gelegd heb. En met dit plan zijn jullie op reis gegaan in de tijd en in de

vergankelijkheid en in het dal van de dood genaamd aarde, waarin jullie ziel aan het kruis van

de materie geslagen is. En als jullie de wereld ten grave gedragen hebben en als de wereld jullie

ten grave gedragen heeft, zal Ik jullie in je graf opwekken – dat wil zeggen: in jullie lichaam – en

jullie zullen opstaan met Mij in deze verheerlijking van Mijn Geest.

Deze woorden die Ik aan jullie geef, horen niet veel van Mijn kinderen. Jullie staan in een

bijzondere genade van Mijn liefde. Bedenk dit en verwerp deze genade niet, maar neem haar

aan, integreer haar in je ziel, in je hart, opdat het kan gebeuren. Amen.



Lied: Abwun & quot; Vater Unser&quot; - Antje Nagula

https://www.youtube.com/watch?v=JIVBpeHD7kU

Mijn kinderen, Ik heb jullie zonen en dochters uit Mijn hart gegeven. Het zijn Mijn kinderen, die

Ik jullie in bewaring en onder jullie hoede heb gegeven, opdat jullie op aarde

verantwoordelijkheid voor hen dragen. Maar bedenk dat ze van Mij zijn, en zoals jullie als

ouders jullie kinderen liefhebben en op jullie kinderen letten, hen goed opvoeden en hen

beschermen met jullie leven, zo leid en bescherm ook Ik Mijn kinderen, die jullie kinderen zijn in

het lichaam in deze wereld.

Daarom is het zo belangrijk dat jullie je kinderen aan Mij overgeven in de geest, dat jullie Mij

niet de toegang versperren naar de zielen van jullie kinderen doordat jullie Mij niet de ruimte

geven om hen te leiden en sturen. Dat betekent dat jullie je kinderen met lichaam en ziel aan

Mij moeten toevertrouwen zonder terughouding, opdat Ik ook met hen die niet Mijn wegen

gaan, Mijn plan ten uitvoer kan brengen.

In deze vrijheid waarin jullie dan komen, zal het voor jullie iets gemakkelijks zijn daaraan vast te

houden. En jullie zullen zien dat dan de geest van Mijn liefderijke zorg in jullie ontwaakt, als

jullie je eigen geest om te zorgen terugtrekken en deze zorgruimte van je ziel aan Mij geven.

Dan zal Mijn liefde jullie doordringen en door jullie hart stromen naar jullie kinderen en niet

jullie menselijke zorg, die meestal niet weet en begrijpt waarom iets gebeurt.

Leg daarom niet alleen jullie eigen leven in Mijn handen, maar vooral ook dat van jullie kinderen.

Om het even welke wegen ze precies gaan, hetzij dat ze in de duisternis van de wereld zijn en

verdwaald zijn in dat labyrint, hetzij ze op weg zijn naar Mij, hetzij ze op een verkeerde

geloofsweg zijn, Ik leid alles naar een goed einde naar de mate waarin jullie Mij het vertrouwen

geven dat Ik de Heer ben over al het leven en de dood. Ga zo naar binnen in dit vertrouwen en

leef er in, want dit vertrouwen ben Ik reeds. Ik ben het vertrouwen in jullie, en door het

vertrouwen, dat een kind van de liefde is, word Ik levend in jullie. Geloof, vertrouw, heb lief, dat

is Mijn leven in jullie. Amen.

Persoonlijke woorden

Lied: An Easter Hallelujah - Cassandra Star &amp; her sister Callahan

https://www.youtube.com/watch?v=-j3NZEdHQaI

https://www.youtube.com/watch?v=-j3NZEdHQaI

